
Uitwisseling Bungay – Hellevoetsluis 2025 

 

Op vrijdag 23 mei was er weer een warm weerzien met onze vrienden van de Waveney 

Valley Ecumenical Partnership uit Suffolk/Norfolk in Engeland. 

Om 18:15 uur arriveerden ze in de Schakel in Nieuwenhoorn, waar ze werden verwelkomd 

door de gastgezinnen.  

Vanwege het tijdstip vertrok iedereen na de kop koffie/thee met iets lekkers naar huis voor de 

avondmaaltijd. 

Klik hier voor de foto’s  

(klik na openen link op de eerste foto in de linkerbovenhoek, daarna voor volgende foto klik 

met de linker muistoets aan de rechterzijde van de foto) 

Op zaterdag was er een programma vanaf 14:00 uur, te beginnen met een Meet and Greet. 

Het was een fijn weerzien van mensen die in die 45 jaar deelgenomen hadden aan de 

uitwisseling. Bij de koffie/thee waren lekkere cakes met 45 erop. Later werd er geproost op 

het jubileum. Op een tafel lagen foto’s en knipsels uit verschillende jaren en op het scherm 

draaide een powerpoint met foto’s.  

 

Klik hier voor de foto’s 

Aansluitend gingen we naar de kerkzaal voor de Songs of Praise. Anja Hubers en 

Annemieke Bergwerff, oud-leden van de jeugdcantorij vertelden over hun ervaringen met de 

uitwisseling en we zagen foto’s van het begin. De liederen waren deels in het Engels en 

deels in het Nederlands en we werden begeleid door de Petraband. 

Voor het laatste lied “Ga met God en Hij zal met je zijn” ging Julia Awty ons voor in gebed. 

Klik hier voor de foto’s 

Het 3e onderdeel speelde zich af in de Kerk aan de Dorpsstraat. Daar stond een uitgebreid 

buffet klaar. Ook hier werden veel herinneringen opgehaald en bijgepraat onder het genot 

van een drankje en heerlijk eten. 

Klik hier voor de foto’s 

De uitwisselingsdienst was deze keer in de Vestingkerk. Deze was voorbereid door ds. 

Evert-Jan Vledder en rev. Bruno Boldrini. Aart van de Gronden bespeelde het orgel en de 

cantorij verleende haar medewerking. Bij het Heilig Avondmaal hielpen Steven Johnston en 

Neil Irvine de dienstdoende ouderlingen en diaken. Na de dienst kon er nagepraat worden 

met koffie/thee, cake en later met een drankje. Bij de uitgang ontving iedereen een 

boekenlegger als cadeau vanuit Engeland. 

Klik hier voor de foto’s 

Maandagochtend verzamelden we op het plein achter de Kerk aan de Dorpsstraat, waar we 

in een kring the Grace uitspraken. Daarna reden we met z’n allen richting Hoek van Holland. 

We boften, want het was droog en zonnig. Na even op het strand gelopen te hebben, vonden 

een heerlijke plek achter glas op het terras van beachclub R.Port. 

Na koffie/thee met gebak namen we afscheid op de parkeerplaats met de woorden: “ Wat fijn 

dat jullie hier waren en tot ziens in september”. 

Klik hier voor de foto’s 

 

 

https://www.pghellevoetsluis.nl/Documenten/WUB/2025-05-23%20Bungay%20Uitwisseling%20-%20Aankomst/album/index.html
https://www.pghellevoetsluis.nl/Documenten/WUB/2025-05-24%20Bungay%20Uitwisseling%20-%20Meet%20&%20Greet/album/index.html
https://www.pghellevoetsluis.nl/Documenten/WUB/2025-05-24%20Bungay%20Uitwisseling%20-%20Songs%20of%20Praise/album/index.html
https://www.pghellevoetsluis.nl/Documenten/WUB/2025-05-24%20Bungay%20Uitwisseling%20-%20Gezamenlijke%20maaltijd/album/index.html
https://www.pghellevoetsluis.nl/Documenten/WUB/2025-05-25%20Bungay%20Uitwisseling%20-%20Kerkdienst/album/index.html
https://www.pghellevoetsluis.nl/Documenten/WUB/2025-05-26%20Bungay%20Uitwisseling%20-%20Vertrek%20Hoek%20van%20Holland/album/index.html

